
 
 

 
ZOMERZANGDIENST 

10 juli 2022 
 
 

 

‘Zing je van zorgen vrij!’ 
(naar Psalm 63) 

 

 
 
 

Orgel: Jos Thomassen 
Altsaxofoon: Ineke van Halteren 

 
Georganiseerd door de Klavertje 4 gemeenten 

 
 



Orgelspel 
 

Welkom 
 
Aansteken van de kaarsen 

 
‘Zoals het licht’ – Sytze de Vries 

 

Zoals het licht 
Ons elke morgen 

Nieuw verschijnt, 
Ons wekt 

En koestert 
Met de stralen, 
Wek Gij God 

Zo ook mij! 
Zoals de zon 

Geen dag 
Ons in het donker laat, 
Laat mij Uw trouw 

Ook nu weer dagen! 
 

Schep doorgang 
Aan wat zorgen baart, 
Wat angst aanjaagt, 

En zet mij 
Recht weer op mijn voeten: 

Niet moedeloos 
Niet hopeloos verlamd, 
Maar opgericht, 

Met opgeheven hoofd 
Tot U, 

Mijn Zon, 
Mijn dag, mijn licht 

 
Muzikale bijdrage Jos&Ineke:  

‘What a wonderful world’ – Louis Armstrong 

 
 



Lied 906: 1,6 

 
 

Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven, 

mijn gezicht tot U geheven. 
Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten 
zo gewillig zich ontsluiten, 

zo laat Gij, / zon van mij, 
in uw licht mij groeien 

voor U openbloeien 
 
Lied 601: alle verzen 

 

 



 
 

2 Licht, van mijn stad de stedehouder, 
Aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 

Draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 

Of ergens al de wereld daagt 
Waar mensen waardig leven mogen 
En elk zijn naam in vrede draagt. 

 
3 Alles zal zwichten en verwaaien 

Wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
En van ons doen geen daad bekijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen 
Zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, 
Licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 

‘Het zwembad in’ – Tjitske Jansen 

Het zwembad in  
om daar mijn voeten  

nat te maken  



eruit met die natte voeten  
de tegels naast het zwembad  

aan te raken  

kijken hoe de tegelstenen  
verdwijnen  
in de zon.  

Een foto die tevoorschijn komt  
maar dan andersom.  
In het bad  

uit het bad  
ik zong  

een lied dat ik op school geleerd had  

"Looft den heer want hij is goed"  
en iets met goedertierenheid.  

Lied 136: 1,2,3,12,13 

Allen: 1,3,13  Mannen: 2  Vrouwen: 12 

 
 

2 Geef de God der goden eer, 

jubel voor der heren Heer. 
Hij doet wonderen, Hij alleen 
trouw door alle tijden heen. 

12 Loof de Heer, die al wat leeft 

dagelijks zijn spijze geeft, 
die ons laaft en die ons voedt. 
Eeuwig is Hij trouw en goed. 



3 Loof Hem die de hemel 

schiep, 
zijn verstand is grondloos diep. 

Hij bereidde zee en land. 
Eeuwig houdt zijn liefde stand. 

13 Aan de God des hemels zij 

eer en dank en heerschappij, 
want zijn goedertierenheid 

zal bestaan in eeuwigheid. 

 
Lied ‘Samen in de Naam van Jezus’ 
 

 
 

2 Heel de wereld moet het weten 

Dat God niet veranderd is 
En zijn liefde als een lichtstraal 

Doordringt in de duisternis 
De weg van God is niet te keren 
Omdat Hij er over waakt 

En de Geest doorbreekt de 
grenzen 

Die door mensen zijn gemaakt 
 

3 Prijs de Heer 

De weg is open 
Naar de Vader naar elkaar 

Jezus Christus, Triomfator 
Mijn Verlosser, Middelaar 
Vader met geheven handen 

Breng ik U mijn dank en eer 
T'is Uw Geest die mij doet 

zeggen 
Jezus Christus is de Heer 



Lied 568a: 4 keer 

2 keer in het Latijn, 2 keer in het Nederlands 

 
 
‘Toch blijven leven’ – Henri Nouwen 
 

Hopen is toch blijven leven 
in de vertwijfeling, 

en toch blijven zingen 
in het duister. 
  

Hopen is weten dat er liefde is, 
is vertrouwen in het morgen, 

is in slaap vallen 
en wakker worden 
als de zon weer opgaat. 

  
Is bij de storm op zee 

land ontdekken. 
Is in de ogen van de ander 
lezen dat hij je heeft verstaan. 

  
Zolang er nog hoop is, 

zolang is er ook bidden, 
en zolang zal God je 
in zijn handen houden. 

 
Muzikale bijdrage Jos&Ineke:  

‘Les moulins de mon cœur’ – Michel Legrand 
 
 

  



Lied 1010:1,2 

 
 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 

de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 

en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 
 
Gebeden  

 
  



Lied ‘Waarheen pelgrims waarheen’ 
 

 
 

2 „Storm en duisternis bedreigt u; 
Zijt daartegen gij bestand?” 

Waarom zou ons harte vreezen, 
Wand’lend aan des Heeren hand? 

Jezus Zelf zal voor ons strijden, 
En door Storm en nacht ons leiden, 
En door Storm en nacht ons leiden, 

Naar Gods huis in ’t Vaderland. 
En door Storm en nacht ons leiden, 

Naar Gods huis in ’t Vaderland. 



Lied 757: alle verzen 

Let op: voorzang (v) en allen (a) 

 
 
2 (v) If you get there before I do, 
(a) coming for to carry me home. 

(v) Tell all of my friends I'm comin’ too, 
(a) coming for to carry me home. O,  refrein 

 
3 (v) The brightest day that ever I saw 
(a) coming for to carry me home. 

(v) When Jesus washes my sins away, 
(a) coming for to carry me home. O,  refrein 

 
4 (v) I’m sometimes up and sometimes down, 
(a) coming for to carry me home. 

(v) But still my soul feels heavenly bound, 
(a) coming for to carry me home. O,  refrein 

 
 
  



Lied 416: alle verzen 

 
2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

  
4 Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Heenzending en zegen 

 
Orgelspel  



Collecte bij de uitgang: vrije gift voor Oekraïne 

U kunt deze gift ook overmaken op NL97 RABO 0326 6892 65 

t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. ‘s-Heerenberg-Zeddam 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Voor in de agenda: 
Zomerzangavond Klavertje 

4 
28 augustus 

19.00 uur 

Oude kerk Etten 
Oudekerkstraat 2-A 

 

 


